
  

  
       

Datum: 12-04-2023 

  
Naam kind:…………………………………………………………………………………..   
  
Deze middag ging het verhaal over: Johannes 20:1-18 
Na Goede Vrijdag volgt Pasen: De Opstanding van de Heere Jezus uit de dood. 

Maria ging in de vroege morgen naar het graf. Ze zag dat de steen van het graf was weggenomen. O wat schrok 

Maria, Ze dacht dat de Heere Jezus uit het graf gestolen was. Zij had de Heere Jezus zo lief. Ze wilde nog zoveel 

voor Hem doen. Ze wilde de Heere gaan zalven en balsemen met specerijen. Haar hart verlangde nog zo naar 

Hem. Maar Maria moest leren dat de Heere Jezus haar niet nodig had. Petrus en Johannes en de andere discipelen 

moesten dat ook leren. Ze waren allemaal zo verward, er was zoveel gebeurd. In het verhaal hoorden we dat de 

Heere Jezus na 3 dagen is opgestaan uit de doden. Dat Hij zich gaat vertonen aan Maria, aan de discipelen. Hij is 

opgestaan, Hij is niet dood maar Hij Leeft. Hij is DE overwinnaar. Hij heeft de dood overwonnen. 

Wat een wonder. Hij kwam naar deze aarde om te lijden, om te sterven én om op te staan uit de dood! 

Zodat Hij anderen kan redden (helpen) in hun nood. Ja Hij kan nog veel meer, Hij kan zelfs verlossen van dood.  

Omdat Hij uit de dood is opgestaan, Hij LEEFT! Is dat geen wonder? 

Vraag je, wie kan/wil Hij redden? Hij helpt kinderen die het zelf niet meer kunnen, niet meer weten. Kinderen die 

vastgelopen zijn, die zichzelf zo tegenvallen.  Ben jij zo’n iemand? Vlucht dan naar Hem. Stort je hart maar voor 

Hem uit, Hij hoort je. Doen hoor!  

 

  
De leertekst is: 1 Korinthe 15:3-4 
Christus is gestorven voor onze zonden, en Hij is begraven en opgewekt op de derde dag.  
  

 Opdracht:    

                                          

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (26 april) inlevert op de club, dan krijg je 
een extra spaarpunt!   


