
 

 
 

      

Datum: 13 september 2023 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over: De HEERE is God. 

 

We hebben gehoord hoe de HEERE laat zien dat Hij alleen God is. Elia (zijn naam betekend: Jahweh is mijn 

God) kreeg de opdracht om naar koning Achab te gaan en hem te vertellen dat de straf van de droogte en 

hongersnood voorbij is.  Iedereen (de koning, het volk en de profeten van Baäl) moesten naar de berg 

Karmel  komen. De HEERE zou daar laten zien wie nu echt God is. De profeten van Baäl maakten een offer 

en hebben van de ochtend tot drie uur in de middag geschreeuwd tot Baäl maar kregen geen antwoord. 

Elia maakte ook een altaar met een offer. Om het altaar graaft hij een goot.  Alles wordt door-en door nat 

gemaakt. Iedereen kan zien dat Elia het niet zelf laat branden. Dan gaat Elia bidden, heel eerbiedig, tot de 

God van Abraham, Izak en Jakob. “HEERE, wilt U laten zien dat U de enige echte God bent door dit offer 

met vuur te verbranden?  Dan gebeurt het wonder! De HEERE hoort en laat dit zien door het hele altaar 

dus het dier, het hout, de stenen en  het stof te verbranden, zelfs al het water verdween. Bij mensen is dit 

onmogelijk. Maar jongens en meisjes bij de Heere is alles mogelijk! Dat heeft Hij zelf in Zijn Woord , de 

Bijbel , gezegd. Het hele volk viel neer op hun knieën om de HEERE te aanbidden en riepen: “de HEERE is 

God, de HEERE is God!” Daarna bad Elia de HEERE om regen en zijn knecht moest kijken of er al een wolkje 

te zien was. Hij bad zeven keer en toen zag zijn knecht een klein wolkje en even later heeft het heel lang en 

veel geregend zodat de straf om het dienen van Baál voorbij was. 

We hoorden ook hoe er later maar 7000 mensen waren die de HEERE echt liefhadden. Het volk is zelfs na 

dit grote wonder en duidelijke antwoord toch weer eigen goden gaan dienen.  Het is belangrijk en nodig 

dat God Zijn liefde in ons hart geeft en dat we Hem mogen leren kennen om Hem echt te dienen zoals Hij 

dat wil. Niet door een god af te beelden of te maken van steen of hout en die te aanbidden, maar Hem te 

dienen met ons hele hart. Hem lief te hebben Wat zijn we dan gelukkig! Wij kunnen God niet zien, maar 

toch kunnen we Hem leren kennen door veel in de Bijbel te lezen. Daarin vertelt God Wie Hij is. Zul je veel 

in je Bijbel lezen en heel eerbiedig iedere dag vragen om Hem echt lief te hebben? 

 

De leertekst is:  

De HEERE is God. (1 Koningen 18 vers 39b) 
 

Opdracht: 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer  

(27 september) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt! 

 
 

Als je onderstaande letters in de goede volgorde zet, vind je de 

betekenis van de naam Elia. 
AEHWHJ     SI     IMJN        DGO 

 

_______________   ____  ___________  _________ 


