
  

  
       

Datum: 18-01-2023  
  
Naam kind:…………………………………………………………………………………..   
  
Deze middag ging het verhaal over: Lukas 2:22-38 Simeon en Anna   
Weet je het nog? De kerstvertelling ging over het Kindje Jezus, die geboren werd in een 
beestenstal. In het verhaal zijn we 40 dagen verder. Jozef en Maria zijn naar Jeruzalem 
gereisd, naar de tempel. Ze gaan het Kindje Jezus voorstellen aan God in de hemel. Ze 
hebben twee duiven meegenomen. En brengen een offer uit dankbaarheid. Er zijn nog meer 
mensen in de tempel. Het zijn Simeon en Anna. Simeon die wist dat hij niet zou sterven 
voordat hij de Zaligmaker gezien zou hebben. God doet wat Hij belooft. Simeon ziet het 
Kindje met Zijn ouders en de Heilige Geest zegt hem dat dit dé Zaligmaker is. Hij pakt het 
Kindje uit de armen van de ouders en begint een lofzang te zingen tot eer van God. Anna 
komt er ook bij. Zij is een oude weduwe van 84 jaar. Ze is maar 7 jaar getrouwd geweest. Ze 
is dagelijks in de tempel. Ze bidt en ze vast en ze verwacht de komst van de Zaligmaker. 
Samen weten ze dat deze kleine Baby geen gewoon Kindje is, maar dat het de Heere Jezus is. 
Na de lofzangen zegent Simeon Maria en zegt dat ze zal moeten lijden om dit Kindje. En ook 
dat is uitgekomen. Daar gaan jullie over een poosje nog meer van horen!  
  
De leertekst is: Handelingen16:31  
Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.  
Opdracht:  

         
                                         

Als je deze opdracht kleurt of maakt en de volgende keer, 1 februari inlevert op de club, dan 
krijg je een extra spaarpunt!   
 


